
Verhalen retraite 
wo 11-zo 15 augustus   Kosten: €250/275    Met Margot Van Wauwe en Silavadin 

Het boeddhisme zit vol met spannende en ontroerende verhalen. Verhalen die taal 
proberen te geven aan het onzegbare. Bijvoorbeeld van de monnik die beroofd werd 
van alles, zelfs zijn kleren. Daarna zat hij naakt onder de maan te mediteren, 
volkomen gelukkig. Hij vond het alleen jammer dat hij niet ook de maan aan die arme 
rover kon geven. 
In deze retraite gaan we in workshops werken aan de kunst van het verhalen 
vertellen. Hoe maak je een spanningsboog? Hoe gebruik je je verbeelding?  Aan het 
einde vertel je een verhaal aan de andere deelnemers. 

Info & aanmelding: boeddhawierde.nl

Meditatie en Kunst: ethiek spelenderwijs 
wo 16-zo 20 juni       Kosten: €250/275                            Met Eva Durlacher en Silavadin 

Ethiek wordt vaak gezien als iets strengs of loodzwaars, als de do’s en don’ts van 
het leven. In deze retraite gaan we re!ecteren op ethiek, en laten zien dat het ook 
licht, inspirerend en levendig kan zijn. Het gaat om kwaliteiten die je al goed kent, en 
die je verder kunt ontwikkelen en tot bloei brengen. Dat maakt je vrijer, creatiever, 
en prettiger om mee te leven. We wisselen meditatie af met kunstvormen zoals 
tekenen en schrijven. 

Met meditatie, stilte, gesprekjes en creatieve workshops. Aan het einde ga je met een 
zelfgemaakt beeldenboek naar huis.
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